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De “VIKING” wordt “De Zwaan”

1987



Uit lustrumboek 75 jaar, 1987 

In de winter van 1944/45 werden de gebouwen op de wal door het Duitse leger gesloopt. De boten moesten van de rivier 
af, ook van de wateren die in open verbinding met de rivier stonden. Zij konden geborgen worden in het 
Coöperatiegebouw aan het Twentekanaal te Almen. Bij de bevrijding zijn de Canadese troepen hiermede gaan 
spelevarende met funeste gevolgen. Op zeker ogenblik - om een voorbeeld te noemen - daalde de klep van een 
landingsvaartuig op de Zwaan neer, zodat deze met één klap tot stof verkeerde. Na de bevrijding gaven enkele 
verenigingen met bemiddeling van de Roeibond ons een paar boten cadeau, de tegenwoordige Zwaan en de Maple-Leaf. 

De gebouwen op de wal waren door het Duitse leger voor schootsveld afgebroken en de materialen waren verdwenen, de 
roeiloods (drijvend) was verhaald naar het Hoornwerk en behouden, maar de vlotten waren verdwenen, de vloot was 
gehavend, behalve de Zwaan ook de Vesta en 4 kano’s verdwenen. 

Enkele boten ten geschenke van de verenigingen Viking en de Hoop waren de Zwaan en de Maple-Leaf, zoals vermeld. 
Beide van die brede, door de tijd donker gekleurde toerwherrie’s met vaste banken. De Zwaan was blijkens een koperen 
plaatje in de plecht in Engeland gebouwd, met vaste houten doften en voorzien van een mast en emmerzeil, waarvan de 
helft van het oppervlak ook voldoende zou zijn geweest. Uiteraard was het een pret met harde noordenwind stroom op te 
gaan, waarbij de boot zich bijna uit het water verhief, tenzij de bemanning niet perfect verdeeld was en het voorschip iets 
te veel belast, in welk geval de Zwaan de neiging had te duiken en onder water door te gaan. 

Uit lustrumboek van de 100ste verjaardag 2012:


In 1995 wordt er voor het eerst sinds decennia een gloednieuwe boot gekocht: De Zwaan 

De scheehouten wherry is daarvoor dus al afgedankt! 





Doop van de “Viking”



De “Viking”



Loosdrecht 7 Juni 1934



Met meer in de boot dan reglementair toegestane vijf personen








